
Blog Firijn 
 

 

 

Waar de echte teambuilding plaatsvindt 
 

Mijn zware tassen drukken op mijn schouders. 

De regen piest op mijn hoofd. 

Ik voel me de dommigste op aarde. 

Na een dag teamcoachen loop ik al 20 minuten verdwaasd rond, 

op zoek naar mijn auto. 

Ik weet niet meer waar ik hem die ochtend neerzette 

en alles in dit dorp lijkt op elkaar. 

 

Ik besluit terug te gaan naar het pand van mijn opdrachtgever. 

Van daaruit weet ik het misschien weer. 

 

Daar staat een groot deel van het team waarmee ik vandaag werkte 

nog na te praten en te roken. 

Dat is alvast een goed teken, 

want het was een spannende dag, 

waarin ze volop uit hun comfortzone zijn geweest. 

Akelige dingen, die gezegd moesten worden, 

zijn gedeeld. 

Het is altijd spannend hoe het vandaaruit verdergaat. 

 

“Zoek je iets?” vragen ze. 

Met het schaamrood op mijn kaken, 

beken ik dat ik mijn auto kwijt ben. 

 

Ze lachen me niet eens uit. 

(had ik wel gedaan als ik hun was) 

 

Onmiddellijk schieten ze in hun zorgreflex. 

“Kom, we gaan je helpen zoeken.” 

 

Als een geoliede machine verdelen ze de zoekroutes onder elkaar. 

Eén collega is op de scooter. 

“Oh mag ik ook eens?” vraagt haar andere collega, die eerder op de dag 

mopperend haar stevige feedback in ontvangst nam. 

“Tuurlijk!” 

En weg is ze. Op zoek naar mijn auto. 

 

Een klein groepje loopt met mij mee. 
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“Kom, laat ons ook wat dragen.” zeggen ze als ze me zien sjouwen. 

“Nou, ik ben al heel blij met jullie lieve zoekactie” sputter ik voorzichtig tegen. 

Voor ik het weet zijn er twee tassen van me overgenomen. 

 

“Tja, zorghart he?!” 

 

De telefoon gaat. 

“Annemiek, Mandy heeft een grijze Skoda gevonden.” 

Ze noemt het nummerbord. 

Helaas, het is niet de mijne. 

 

“Gaan jullie toch lekker naar huis” zeg ik bezwaard. 

Lekkere indruk maak ik zo… 

 

Ze willen er niks van weten. 

“We lossen dit samen op.” 

De sfeer is de hele dag nog niet zo goed geweest. 

 

Dan ineens zie ik mijn auto.  

 

“Is dat em? 

Niets zeggen tegen Mandy 

Die komt er net aan op de scooter. 

Laat haar maar denken dat zij ‘m heeft gevonden! 

Dat is leuk voor haar.” 

 

Ik hou wijselijk mijn mond. 

 

“Is dit ‘m?” Roept Mandy kort daarna vanaf haar scooter. 

“Jaaaaa!” roep ik oprecht blij. 

“Je bent een kanjer Mandy!” roepen haar collega’s. 

 

Dit was de beste interventie van de hele dag. 
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Over Firijn 

Firijn ontgrendelt de kracht van groepen. 

Er zit zoveel meer in een soepel werkend 

team. Meer plezier, meer inzet, meer 

commitment, meer snelheid en vooral: meer 

resultaat. In omzet, in klanttevredenheid, in 

prestaties, in efficiency, in kwaliteit. Om dat er 

uit te halen, moet je soms wél stevig ingrijpen. 

En dan heb je aan ons een goeie. 

 

In alles wat we doen nemen we de groep als 

geheel als uitgangspunt – niet het individu. 

Omdat we geloven dat échte verandering, 

verandering die blijft, alleen in de onderlinge 

dynamiek kan plaatsvinden. Het is de 

interactie die teams kan bouwen en breken. 

 

Ben je geïnteresseerd geraakt? Aarzel in dat 

geval niet om contact met ons op te nemen. 

Wij zijn er voor je. En voor je team. 

 

 
 

 

https://firijn.nl/contact

